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Aan alles komt een einde, zoals we 

allemaal weten. Met een zwaar gevoel 

en weemoedig nemen we afscheid van 

ons knusse GS Staalwerken Stadion 

op De Braak. Optimistisch zijn we ook, 

want in de voorbije maanden hebben 

we naast ons onderkomen een prachtig 

nieuw stadion zien verrijzen. We blijven 

dus op De Braak, dat blijft ons thuis … 

daar voelen we ons ook thuis, op gewijde 

Helmondse bodem. 

We kunnen weer jaren vooruit en hopelijk 

gaan we mooie tijden beleven. Jaren 

hebben we samen hard gewerkt om een 

en ander te realiseren, maar het betekent 

nu ook afscheid nemen. En dan kijk je 

toch anders tegen ons oude huis aan. 

Ja het dak lekte, alles was tot de draad 

toe versleten, soms was er geen warm 

water en noem maar op. Met pleisters en 

kit hebben we het gered tot vandaag, de 

dag dat de laatste wedstrijd op dit veld 

gespeeld gaat worden.

Het veld waar alles begon, vanaf 1967. 

Overwinningen, ontberingen, vreugde, 

liefde, verdriet. Voor eenieder van ons zijn 

er vele herinneringen, mooie en minder 

mooie. Maar wel persoonlijke herinneringen, 

die ons maken wie we zijn. Daarom dus, 

weemoed. Dank je wel, lief Helmond Sport 

stadion, we zullen je nooit vergeten…

 

Beste supporters Cover: De allerlaatste wedstrijd op De Braak.

Voorzitter



PROGRAMMA

09/08 20:00 Helmond Sport 1 - 1 Jong FC Utrecht

18/08 20:00 SC Cambuur 0 - 1 Helmond Sport

23/08 20:00 FC Emmen 0 - 0 Helmond Sport

30/08 20:00 Helmond Sport 3 - 0 VVV-Venlo

13/09 20:00 De Graafschap 2 - 3 Helmond Sport

16/09 20:00 Helmond Sport 1 - 0 TOP Oss

20/09 20:00 Helmond Sport 2 - 3 FC Volendam

30/09 20:00 Jong PSV 1 - 3 Helmond Sport

04/10 20:00 Helmond Sport 1 - 1 Jong Ajax

18/10 20:00 Jong AZ 2 - 3 Helmond Sport

21/10 20:00 Helmond Sport 2 - 1 Roda JC Kerkrade

27/10 16:45 MVV Maastricht 1 - 2 Helmond Sport

03/11 16:45 Helmond Sport 0 - 1 Excelsior

10/11 16:45 FC Dordrecht 4 - 0 Helmond Sport

22/11 20:00 Helmond Sport 3 - 4 FC Eindhoven

25/11 20:00 Helmond Sport 2 - 1 ADO Den Haag

29/11 20:00 Vitesse 2 - 1 Helmond Sport

06/12 20:00 Helmond Sport 0 - 0 FC Den Bosch

13/12 20:00 Telstar 3 - 0 Helmond Sport

23/12 20:00 Jong FC Utrecht 3 - 1 Helmond Sport

17/01 20:00 ADO Den Haag 3 - 1 Helmond Sport

26/01 16:45 Helmond Sport 2 - 1 Jong AZ

02/02 16:45 TOP Oss 1 - 1 Helmond Sport

08/02 16:30 Helmond Sport …-… FC Dordrecht

14/02 20:00 Excelsior …-… Helmond Sport

21/02 20:00 Helmond Sport …-… Vitesse

24/02 20:00 Helmond Sport …-… FC Emmen

28/02 20:00 FC Volendam …-… Helmond Sport

07/03 20:00 Helmond Sport …-… MVV Maastricht

10/03 20:00 Roda JC Kerkrade …-… Helmond Sport

14/03 20:00 Helmond Sport …-… Jong PSV

28/03 20:00 FC Eindhoven …-… Helmond Sport

05/04 16:30 Helmond Sport …-… Telstar

13/04 16:45 VVV-Venlo …-… Helmond Sport

18/04 20:00 Helmond Sport …-… SC Cambuur

28/04 20:00 Jong Ajax …-… Helmond Sport

02/05 20:00 FC Den Bosch …-… Helmond Sport

09/05 20:00 Helmond Sport …-… De Graafschap
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Van der Steen

keeper
Hendriks
keeper

Aben
keeper

Absalem
verdediger

Scholz
verdediger

Van Hove
verdediger

Ludwig
middenvelder

Doudah
middenvelder

Van den Eynden
verdediger

Essakkati
aanvaller

Mallahi
aanvaller

Golliard
middenvelder

Ogenia
verderdiger

Van den Hurk
aanvaller

Van Himbeeck
middenvelder

Zimuangana
aanvaller

Daneels
aanvaller

Fródi Ingason
middenvelder 

Halhal
verdediger

10

12

6

2

33

8

22

9

Pachonik
verdediger

Zonneveld
verdediger

Ostrc
middenvelder

Bisselink
aanvaller

Šits
aanvaller

Dizdarević
middenvelder
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T. Bramel

M. van Sas

S. Milder

S. van der Heijden

E. Cornelisse

M. Kreekels

G. van Zwam

A. Büttner

M. Egbring

M. Steffen

J. Bakker

L. Postma

R. van der Plaat

N. Musampa

J. de Beer

X. Thenu

I. Yegoian

A. Tsingaras

M. Tielemans

J. Koller

B. Huisman

A. Zarrouk

A. Tahaui

N. Sambo

G. de Regt

A. Visser

T. Gudelj

D. Hoogewerf

T. Macheras

S. van Duivenbooden

M. Dokunmu

N. Zonneveld
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Iets later dan aanvankelijk gepland, maar 
nu is het dan eindelijk tijd voor de eerste 
thuiswedstrijd van 2025. Na de afgelasting 
van Helmond Sport - FC Emmen, is Jong 
AZ de eerste tegenstander dit kalenderjaar 
in ons GS Staalwerken Stadion. Op 
zondagmiddag 26 januari gaan beide teams 
vanaf 16.45 uur de strijd met elkaar aan met 
drie belangrijke punten op het spel. 

Je kan met de kennis van nu het uitstellen 
van de opening van het nieuwe stadion een 
geluk bij een ongeluk noemen. Je moet er 
namelijk toch niet aan denken dat een op 
het oog feestelijke dag niet door kan gaan 
omwille van een niet bespeelbaar veld. 
Wanneer de overgang naar het nieuwe 
onderkomen wél doorgaat, is vooralsnog 
onbekend en dus spelen we vandaag nog 
‘gewoon’ in de oude vertrouwde vesting 
tegen Jong AZ, waar Helmond Sport vaak 
de handen vol aan heeft. 

Eerder dit seizoen
De ontmoeting van eerder dit seizoen 
is er eentje waar Helmond Sport met 
veel plezier op terug kan kijken. In 
Wijdewormer zegeviert de ploeg van 
Kevin Hofland met 2-3. Hoofdrolspeler 
in dit duel is Theo Golliard, die met twee 

treffers een hele grote bijdrage levert aan 
deze driepunter. Uiteindelijk zou Justin 
Ogenia de matchwinner worden door - 
met wat hulp van de Alkmaarse goalie - 
een kwartier voor tijd de winnende tegen 
de touwen te schieten. Ondanks een 
dreigend slotoffensief van de thuisploeg, 
komt Onze Club niet echt meer in gevaar. 

Bijzonder
Bij het treffen tussen Jong AZ en Helmond Sport lijken doelpunten 
gagarandeerd als je kijkt naar de uitslagen in het verleden. 
Gemiddeld genomen vallen er zo’n 3,5 doelpunten per wedstrijd 
als beide teams tegen elkaar clashen. De kans is dan ook groot 
dat we sowieso één keer kunnen juichen, want tot nu toe komt 
Helmond Sport altijd tot scoren tegen Jong AZ. 

Rond de Toss wenst je een mooie wedstrijd toe. 
Meepraten over dit duel? Gebruik de hashtag #heljaz op 
Twitter/X en mis geen enkele update! 

Head to head
Het duel tussen beide teams in Helmond is er eveneens een waar de Helmond Sport-
supporter goed gemutst van thuis is gekomen. Ondanks een enorm versterkt ‘Jong’ AZ, 
zegeviert Helmond Sport met 3-1 doelpunten van Martijn Kaars, Giannis-Fivos Botos en 
Alvaro Marin. 

Voor het treffen van vandaag spelen Jong AZ en Helmond Sport veertien duels tegen elkaar. 
Zes daarvan eindigen in een Helmondse overwinning, daar waar de beloften uit de kaasstad 
er vijf winnen. Een gelijkspel tegen Jong AZ is dus een zeldzaamheid en dat is in Helmond 
al helemaal het geval. Altijd als beide teams in het GS Staalwerken Stadion spelen, komt er 
een winnaar uit het duel. Die overwinningen zijn tot op heden eerlijk verdeeld, want zowel 
Helmond Sport als Jong AZ stapt in Noord-Brabant driemaal als winnaar van het veld. 

 Voorbeschouwing
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Het was twee dagen vóór Kerstmis 1989 
toen ik, negen was ik, voor het eerst voet 
op De Braak zette. Mijn vader werkte in 
die tijd bij de NMB Bank op de Markt. De 
bank had twee seizoenskaarten voor 
medewerkers die een keer met een klant 
naar Helmond Sport wilden. Blijkbaar 
hadden weinig klanten daar trek in. Het 
kwam erop neer dat ik best een keer met 
hem mee mocht.

Dus reden we die koude avond, een uur 
voor de aftrap om 19.30 uur, in zijn oude 
Citroën naar De Braak. De lichtmasten 
moesten even warmdraaien en waren 
al aan. Die lampen waren in een groot 
deel van de stad te zien als Helmond 
Sport thuis moest voetballen. Vanaf de 
parkeerplaats aan de Rembrandtlaan 
liepen we langs de MULO-velden richting 
het stadion, dat steeds groter werd. Met 
elke stap voelde ik de spanning toenemen 
en ging mijn hartslag iets omhoog. 

Van de wedstrijd, tegen PEC Zwolle, kan 
ik me nog een paar details herinneren. 
Bijvoorbeeld dat het 0-0 bleef. Het 
hoogtepunt voor mij was dat de Derby 
Star-bal na een iets te lange breedtepass 
precies op mij af kwam. Ik plukte ‘m uit 
de lucht en wierp ‘m precies in de handen 
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van trainer Frans Körver, die aan de 
andere kant van het hek vóór me stond, 
vangklaar. Dat was mogelijk de enige 
pass die die avond goed aankwam.

Ondanks de niet al te verheffende 
wedstrijd, was ik meteen om. Práchtig 
vond ik het, al die uitgelaten supporters 
en een wedstrijd in het grote stadion. Als 
je klein bent, lijkt alles om je heen groter. 
De Braak voor mij toen is als Nou Camp 
nú, denk ik. Links van ons stond de harde 
kern, op de noordtribune. Rechts van 
ons, op zuid, zaten wat mensen op het 
dak van hun schuur. De zuidtribune was 
een staantribune die eigenlijk altijd leeg 
was. Vanaf noord geredeneerd was het 
dus altijd stil aan de overkant. Behalve 
als Hans Meeuwsen daar ergens op het 
veld stond natuurlijk. Die was zelfs in 
Brandevoort hoorbaar en Brandevoort 
bestond toen helemaal nog niet. Kun je 
nagaan.

Er was alleen die decemberavond voor 
nodig om te zorgen dat ik me fanatiek 
Helmond Sport-supporter kon noemen. 
Totdat ik oud genoeg was voor een 
eigen seizoenskaart, bleven de twee 
bankkaarten altijd bij ons in huis. Iedere 
thuiswedstrijd zaten we samen op de 

Mijn vader leeft sinds 2015 alleen nog 
maar in mijn dromen en herinneringen, 
zoals deze. Dat laatste geldt binnenkort 
ook voor De Braak. Ik sluit niet uit dat het 
nieuwe stadion erg mooi wordt. Ik weet 
alleen niet of het ooit de charme van De 
Braak zal kunnen vervangen. Dat kleine, 
lieve, authentieke, wat rauwe en volkse 
stadionnetje onder die vier torenhoge 
masten die Helmond verlichtten op een 
donkere voetbalavond. Het stadion waar 
mijn liefde voor het voetbal en Helmond 
Sport het licht zag.

Matthijs Lodewijks

tribune – en soms gingen we ook naar 
een uitwedstrijd, zoals in Eindhoven, 
Venlo of Breda. Eens per twee weken was 
de zaterdagavond onze avond geworden 
en ik was bloedfanatiek. Als er toch een 
klant of collega van mijn pa meeging op 
een gekochte kaart, gaf hij me thuis de 
instructie om een beetje op mijn woorden 
te letten. “Prima dat je Helmond Sport 
aanmoedigt, maar hou je vanavond een 
beetje in. De scheidsrechter doet ook 
maar zijn best.”



Helmondse stadhuis. Dat dachten ze 
tenminste. Wendy: “Aanvankelijk reed 
de chauffeur ons richting stadhuis, 
waar we dachten dat de plechtigheid 
zou plaatsvinden. Maar op een gegeven 
moment week hij van zijn route af. ‘Waar 
zouden we naartoe gaan?’, vroeg Mark 
zich af.” Even later viel het kwartje. De 
limousine reed richting De Braak. Wendy 
kon wel raden waarom. “Mark en zijn vader 
gingen altijd naar Helmond Sport. Dat 
hadden moeder en zus goed gezien en dus 
waren beiden bij Mario Captein, toenmalig 
algemeen directeur, op bezoek geweest. 
De toestemming om het huwelijk op De 
Braak te organiseren was zo verkregen.” 

Het weer was perfect. Alles was aanwezig: 
een rode loper, tafels, stoelen en een 
eventuele overkapping. Een oudoom van 
Mark, een priester, zegende het huwelijk 
in en spelers van Helmond Sport kwamen 

Als over een poosje het oude stadion 
afgebroken is, zullen we verder moeten 
met de herinneringen. Voor velen is dat de 
goal van Harry Lubse die Helmond Sport 
naar de Eredivisie schoot, of de play-offs 
tegen Sparta of VVV waar Helmond Sport 
op de drempel van de Eredivisie tegen 
een dichte deur aanliep. Of gewoon de 
gezelligheid van het vaste groepje mensen 
dat je elke thuiswedstrijd zag. Niet per se 
familie of vrienden, maar supporters met 
hetzelfde Helmond Sport-DNA. Bijzondere 
herinneringen zijn ook het tekenen van 
langlopende contracten. Natuurlijk van de 
spelers, maar ook die van dapperen die op 
de middenstip elkaar het ja-woord voor 
het leven gaven.

Mark Vissers en Wendy Weijgers waren 
zo’n stel. In een dikke limousine reden 
Mark en de vier kinderen richting het 
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met champagne om het te beklinken. Als 
Wendy de groepsfoto nog eens bekijkt 
wijst ze haar vriendinnen aan. “Bijna 
allemaal gescheiden. Wij zijn bijna de 
enigen die nog bij elkaar zijn”, constateert 
ze. Als je voor een huwelijk met een lange 
looptijd wilt gaan, is De Braak blijkbaar een 
prima plek.  

Dat moeten Edwin Brugmans en Stefanie 
Aarts ook gedacht hebben. “We hebben 
elkaar ontmoet in 2006”, vertelt Stefanie. 
“Destijds waren Cor en Thea van de Laak 
de uitbaters van het supporterscafé 
en bij hen was het altijd vaste prik dat 
er kort na het laatste fluitsignaal met 
hapjes werd rondgegaan. En dat deed 
ik eigenlijk altijd. Bij het rondgaan heb je 
als meisje natuurlijk veel aanspraak. En 
zo ook in het najaar van 2006 door Edwin 
en zijn vriendengroep. Ik kende vanwege 
het handballen van Oranje-Wit enkele 
vrienden van Edwin en zo gebeurde het 

dat ik steeds wat vaker en wat langer bij 
hen bleef stilstaan na de wedstrijd. Van het 
een kwam het ander en nadat hij op mijn 
21e verjaardag was langsgekomen werd 
het me wel duidelijk dat dit een ‘blijvertje’ 
zou zijn. Een week later kregen we officieel 
verkering. Helmond Sport speelt voor 
ons beiden al heel erg lang een grote rol 
in ons leven. Edwin komt nog veel langer 
dan ik bij Helmond Sport. Vroeger samen 
met zijn vader op de oude staantribune 
(de AA-Side, red.) maar al een lange tijd 
nu samen met vrienden. Steevast iedere 
thuiswedstrijd (en ook geregeld bij een 
uitwedstrijd) zit hij op de tribune. Eerst 
achter de goal, maar nu voortaan op 
vak N. Nog iets dichter bij de kantine. En 
vanwege ook mijn vele mooie ervaringen 
met Helmond Sport was dat eigenlijk 
direct het eerste waar we het over eens 
waren, nadat Edwin mij op kerstavond in 
2019 ten huwelijk vroeg. Er zouden foto’s 
op De Braak gemaakt worden!”

Jan Willem van den Enden
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“WAAR GESCHIEDENIS WERD GESCHREVEN,” “BLIJFT PASSIE LEVEN.”



TAPPEN UIT EEN ANDER VAATJE 

De Wisselspeler had goed naar zijn vriendin 

geluisterd. De Moldavische rechtsback, zijn 

directe concurrent voor een basisplaats 

kreeg het zwaar te verduren. Hij moest 

gemener worden en zou dan vanzelf weer in 

beeld komen bij de trainer. Zei zijn vriendin. 

En dat lukte hem wonderwel vrij aardig. Hij 

wist niet dat hij het in zich had. Zijn vriendin 

kende hem blijkbaar toch beter dan hij 

zichzelf. Niet alleen op de training, waar De 

Wisselspeler tijdens het warmlopen een 

paar keer op de hakken was gaan staan, 

waarna hij zich natuurlijk verontschuldigde, 

liet De Wisselspeler zich van zijn slechtste 

kant zien. Tijdens de oefenpotjes speelde 

hij op het randje: tackles en slidings, soms 

niet eens op de bal. Minstens één keer per 

training rolde de Moldaviër gewond over 

het veld. Sloeg De Wisselspeler niet door? 

Liep hij niet te veel in de gaten? Er waren 

ook pesterijen in de kleedkamer: zoals die 

ene keer dat hij een volle fles shampoo liet 

leeglopen in de schoenen van de Moldaviër. 

Onder het mom van ‘voetbalhumor’ liet 

hij zelfs de rest van het team meelachen. 

Inclusief de Moldavische rechtsback. Maar 

dan met kiespijn.

Bij de volgende twee uitwedstrijden was 

hij naast de Moldaviër in de bus gaan 

zitten. Normaal keek hij dan met een 

koptelefoon op dromerig uit het raam, 

maar De Wisselspeler had hem gevraagd 

aan te sluiten bij het onderlinge traditionele 

kaartspel. Had hij hem financieel toch 

eventjes voor tientallen euro’s uitgekleed. 

Mede dankzij de sterke weerspiegeling van 

de kaarten in het raam …  

Ondertussen zat zijn vriendin ook niet 

stil. Ze papte aan met de vriendin van zijn 

concurrent en wierp zich op als beste 

vriendin. Ze stortte haar Moldavische hart 

uit, dat ze eenzaam was, dat hij veel met 

zijn voetbalcarrière bezig was en dat zij 

zich thuis vaak maar wat verveelde, dat 

ze veel face-timede met haar twee zussen 

thuis in Moldavië. En nu was ook haar oma 

ernstig ziek … En zijn vriendin luisterde en 

troostte haar. En ze gaf haar ook het advies 

terug naar huis te reizen. Aanvankelijk 

vond ze dat ze dat niet kon maken 

tegenover haar vriend, maar met de nodige 

overtuigingskracht besloot ze toch het 

vliegtuig te pakken. Ze zou een paar dagen 

wegblijven en haar vriend vond dat geen 

enkel probleem. Zei hij. Op de training was 

hij nog stiller dan anders. In de kleedkamer 

had hij ook weinig te missen. Er knaagde 

iets. Het begin van het einde van zijn 

carrière bij de club, dacht De Wisselspeler. 

Samen met z’n vriendin had hij het nog 

behoorlijk snel voor elkaar gekregen. Hij 

kocht onderweg van de training naar huis 

een hele grote bos bloemen voor haar. Wat 

was het toch een schat! 

Ze was blij met de bos bloemen. Gaf hem 

een knuffel en hij voelde zich weer bijna 

net zo goed als voor de blessure toen hij 

gewoon onomstreden elke wedstrijd in de 

basis stond. En zijn vriendin had ook nog 

eens goed nieuws. De Moldavische vriendin 

bleef nog een weekje langer weg: oma lag 

heel slecht en ze kon het simpelweg niet 

over haar hart verkrijgen haar zo in het 

ziekenhuis achter te laten. Ze appte terug 

dat ze dat natuurlijk helemaal begreep en 

glimlachte ondertussen betekenisvol naar 

De Wisselspeler. Die dacht erover om haar 

die avond ook nog mee uit eten te nemen. 

Maar dat kwam er niet van. Zijn vriendin 

werd gevraagd om even langs te gaan bij 

de Moldavische rechtsback. Om te kijken 

hoe het met hem ging. Gewoon als vriendin 

van haar. Hij appte wel dat het gewoon 

goed ging, maar ze was bang dat hij weer 

een avond alleen in hun appartement zou 

zitten. Als haar beste vriendin (dat schreef 

ze inderdaad in de app!) het eens met haar 

eigen ogen zou aanschouwen. Wilde ze dat 

voor haar doen? Zijn vriendin besloot te 

gaan. Om één uur ’s nachts was ze nog niet 

terug. Haar telefoon stond uit.

John van der Sanden

ER ZIJN VELE JONGENSBOEKEN 
VOLGESCHREVEN MET PRACHTIGE 
VOETBALDROMEN. MAAR NIET ALLE 
DROMEN KOMEN UIT. DIT IS DEEL 14 
VAN ‘DE WISSELSPELER’. OVER EEN 
VOETBALLER DIE HET TELKENS NET NIET 
REDT.
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ook William zich: hij steekt liever de handen uit 
de mouwen. “Ik heb toen met een aantal anderen 
de stoute schoenen aangetrokken en heb de 
stichting Heel Helmond Support opgericht. Ons 
doel is, naast het supporten van Helmond Sport 
in elk mogelijk opzicht, het verbeteren van de 
horeca in de businessclub en in het restaurant.” 
Dat is meteen een doorslaand succes, wat de 
Helmondse chefkoks die William elke keer strikt, 
koken steeds voor een uitverkocht businessclub-
restaurant.

Als voorzitter Philippe van Esch terugkeert in zijn 
rol na het opstappen van Frans Stienen, benadert 
hij William om ook toe te treden tot het bestuur. 
Als bestuurslid krijgt William het voor elkaar een 
hechte band met Burnley FC te smeden. “Ik heb 
Philippe en Ari (de Kimpe, red.) wel duizend keer 
verteld over Burnley. Misschien zijn ze er stapelgek 
van geworden, maar uiteindelijk wilden ze wel een 
keer mee die kant op.” En zo geschiedde: het 
drietal vertrekt samen met Jurgen Streppel naar 
het noorden van Engeland. “We hebben daar nu 
warme contacten. Wie weet wat ons dat in de 
toekomst nog kan brengen.” 

Uitgeknepen sinaasappel 
Van dichtbij krijgt William het wel en (vooral) wee 
van het stadiondossier mee. “Het is een lange 
weg geweest, met veel hobbels, maar toch ben 
ik trots op wat er nu staat. Samen met Philippe, 
maar ook met de andere bestuursleden hebben 
we met allerlei partijen talloze gesprekken 
gevoerd. En we hebben de sinaasappel maximaal 
uitgeknepen: er zit echt geen druppel meer in.” 
Dat komt in William’s ogen grotendeels door de 
onverzettelijkheid van onze voorzitter Philippe 
van Esch, voor wie hij zelfs een klein standbeeldje 
laat maken waar hij met z’n ene arm Helmond 
Sport uit het slijk trekt en met z’n andere een 
gebalde vuist in de lucht maakt. “Hij is een 
visionair en een strateeg. Zonder hem hadden we 
allang geen Helmond Sport meer gehad. Daar ben 
ik hem meer dankbaar voor dan ik in woorden kan 
uitdrukken, want Helmond Sport is mijn leven.” 

Dat die laatste zin zonder enige twijfel waar is, wordt al snel duidelijk als je met William 
over zijn passie praat. De talloze anekdotes en geheugenkaartjes vol foto’s en filmpjes van 
vroeger spreken boekdelen. “Ik heb inmiddels ook al zoveel verzameld van Helmond Sport 
dat ik een heel museum kan vullen. Onder schooltijd tekende ik uit verveling honderden 
keren het oude logo in mijn schrift. Ik durf te zeggen dat er sinds mijn tienerjaren geen 
dag voorbij is gegaan zonder dat ik met deze mooie club bezig ben geweest.” Elke dag met 
Helmond Sport bezig: eerst als fanatieke supporter in de hekken en nu in een nette blouse 
in de bestuurskamer.  

Bram van Leuken

Binnen de verschillende gelederen Helmond 
Sport-supporters is William Verkoelen een 
bekend gezicht. Het bestuurslid van Onze Club is 
dan ook al een dikke vier decennia kind aan huis 
op De Braak. Aanvankelijk als puberende fan, 
later als sponsor, initiatiefnemer en oprichter van 
Heel Helmond Support en tegenwoordig vooral 
als bestuurslid. 

Al op jonge leeftijd wordt het stadion zijn tweede 
thuis waar hij zoveel mooie dingen meemaakt 
en waar hij nu langzaam maar zeker afscheid 
van moet nemen. En dat terwijl hij in zijn rol als 
bestuurslid de bouw van het nieuwe stadion 
vanaf de allereerste brainstorm tot aan de 
oplevering van dichtbij meemaakt. 

Als 12-jarige jongen komt William voor het eerst in 
aanraking met Helmond Sport. Zijn ouderlijk huis 
ligt op een steenworp afstand van de Bakelsedijk, 
dus krijgt hij nog voor zijn eerste bezoek het 
nodige mee op wedstrijddagen. “Tijdens een van 
de eerste keren dat ik een wedstrijd bezocht, 
probeerde een aantal mannen van DS’79 mijn 
Helmond Sport-sjaal af te pakken. Daar stak een 
aantal Helmond Sport-supporters een stokje 
voor. Ik zag in en rondom het stadion een soort 
eensgezindheid ontstaan door verbroedering. 
Het was één van de redenen voor mij om nooit 
meer weg te gaan.” 

Net als zoveel puberende kinderen is ook William 
niet vies van een beetje kattenkwaad. “Thuis 
vertelde ik dat ik naar mijn vriendin ging, maar 
mijn daadwerkelijke eindbestemming was het 
stadion, waar het grote Ajax op bezoek kwam. 
Samen met wat maatjes verzamelen op de 
Bakelsdeijk en kijken of er wat te halen valt.” Dat 
heeft vervelende consequenties voor William. 
Een bekende klant van het assurantiënkantoor 
van zijn vader ziet het gebeuren en verlinkt hem. 

“Als straf mocht ik de eerstvolgende wedstrijd 
niet naar Helmond Sport toe. Dat was een van 
de weinige wedstrijden die ik heb gemist. Ik heb 
die avond 90 minuten lang vanuit het raam op 
m’n slaapkamer naar buiten gekeken, zodat ik er 
gevoelsmatig toch een beetje bij was.” 

AA-side
Elke thuiswedstrijd is voor William een weerzien 
met een steeds groter wordende groep bekende 
gezichten. “Op wedstrijddagen verzamelden we 
op de plek waar nu de handbalclub ligt. Daar 
werden dan vlaggen uitgedeeld en zo ontstond 
de eerste vorm van fanatieke support. Later 
verenigden we ons als AA-Side, vernoemd naar 
het kanaal dat aan onze tribune grensde.”De 
groep neemt snel toe in omvang en komt steeds 
frequenter bij elkaar, ook buiten het voetbal om. 
“Steeds vaker gingen we al vroeg in de middag 
met een goeie groep met de trein naar de stad 
waar Helmond Sport speelde. Daar was de politie 
niet altijd even blij mee.” Vervolgens vliegt de ene 
na de andere anekdote over ‘die goede oude tijd’ 
over tafel. In de verhalen van William noemt hij 
zijn maten bij bijnaam. ‘De rooie Piet’, ‘De stekel’, 
‘Maya’, ‘De knots’ en nog veel meer: ze passeren 
allemaal de revue. De meeste van die bijnamen 
zijn te herleiden naar bijvoorbeeld karakteristieke 
of uiterlijke kenmerken, of iets wat iemand in 
het verleden heeft meegemaakt. Hoe William’s 
bijnaam ‘Tinus’ ooit is ontstaan weet hij echter 
niet meer.

Heel Helmond Support 
Het is 1997 als William zijn eigen bedrijf opricht. 
Het duurt dan ook niet lang of hij zit als sponsor 
in de businessclub. “Op een gegeven moment 
werd er veel geklaagd onder sponsoren. Alles 
is op dat moment eigenlijk slecht en dan heb 
ik het niet alleen over de sportieve prestaties.” 
Met klagen alleen schiet je niks op, realiseert 
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jaar. In die tijd vond hij al snel de weg naar 
het stadion en werd ook daar klusjesman. 
Ook hier met een lange staat van dienst.

“Vertel me eens wat ik hier niet hen 
gedaan?” Een met veel gevoel voor 
drama gestelde retorische vraag. “Ik 
zou het niet weten”, is zijn antwoord. 
“Kassawerk, netten ophangen, busjes 
rijden, noem maar op.’” Leo stopt even 
en begint over zijn kassawerk. “Op een 
gegeven moment speelde Helmond 
Sport op een zondagmiddag thuis een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen een 
Turkse ploeg. Manager Rien van Loon had 
niemand voor de kassa en vroeg mij. De 
kaartjes kosten tien gulden had hij verteld. 
Het was een drukke middag. De Turken 
kwamen overal vandaan om de ploeg tegen 
Helmond Sport te zien spelen. Ze kwamen 
uit Nederland, België en Duitsland. Het was 
druk aan de kassa. Ik had na een poosje 
zoveel geld dat het niet meer in de kas 
kon en het maar op de grond liet vallen. 
Toen Van Loon kwam kijken, riep ik streng: 
‘Weg, je kunt niet binnenkomen. Het geld 
ligt op de grond.’ ‘Das een goeie’, hoorde 
ik Van Loon zeggen toen hij wegliep. Ook 
heb ik de kassa gedaan als het tweede 
elftal speelde op zaterdagmiddagen of 
dinsdagsavonds. Als je een seizoenkaart 
had, hoefde je niet te betalen en kon je zo 
doorlopen. Janus Meulendijks zat altijd op 
het (lieg)bankje te wachten of hij voor niks 
naar binnen kon komen. Dat had ik altijd in 
de gaten. Dan bleef ik bewust in de kassa 
zitten. Pas tien minuten na de rust verliet 
ik mijn plek.” Leo kan er nog smakelijk om 
lachen. Hij is al die jaren trouw het oude, 
vertrouwde stadion blijven openen, maar 
de jaren gaan tellen en hij weet nog niet of 
hij meegaat naar het nieuwe stadion. Eerst 
maar eens herstellen van de griep. “Moet 
je nog een krant hebben?”, vraagt hij bij 
het afscheid. “Ik heb al een abonnement 
op het Eindhovens Dagblad”, antwoord 
ik droogjes en vertrek. Leo duwt de deur 
dicht en gaat verder met uitzieken.

Jan-Willem van den Enden  

Als Helmond nog stevig op één oor ligt, 
trekt Leo van Aerle de voordeur van zijn 
huis aan de Wethouder Ebbenlaan dicht, 
steekt de weg over en wandelt door 
een verlaten sportpark naar stadion De 
Braak. Hij inspecteert alles en begint aan 
het dagelijks doorspitten van de kranten. 
Leo is verantwoordelijk voor de eerste 
tekenen van leven in het oude gebouw. Wat 
betekent het oude en het nieuwe stadion 
voor de manus-van-alles van Helmond 
Sport? 

“Ik ga iedere avond om 21.00 uur naar 
bed, sta om 3.00 uur op en wandel midden 
in de nacht naar het stadion”, vertelt de 
88-jarige Van Aerle. “Op de Straakvense 
Boschdijk is een krantendistributiedepot 
dat om 3.15 uur open gaat. Daar haal ik het 
Eindhovens Dagblad en de Telegraaf en 
wat kranten voor anderen. In het stadion 
controleer ik alles, spoel de wc’s en ga 
daarna de kranten lezen.”
Maar donderdag 30 januari treffen we 
Leo niet in het stadion. De griep heeft 
toegeslagen. Met een zakdoek voor zijn 
gezicht en een rood doorlopen hoofd 
opent hij de deur van zijn hoekwoning. 
Het is een van de spaarzame dagen dat 
hij niet op De Braak is. “Ga je mee naar 
het nieuwe stadion?”, vraag ik hem. “Ik 
weet het nog niet. Als het aan Philippe van 
Esch ligt wel. We kunnen het samen goed 
vinden.” De griep heeft gelukkig geen vat 
op zijn humor gekregen.

Klusjesman
In zijn jonge jaren immigreerde Leo naar 
Australië, maar verruilde zo’n 10 jaar later 
Australië weer voor Nederland. “Vader 
was gestorven en moeder stond er 
alleen voor. Ik ben met twee dochters 
bij haar ingetrokken. Moeder was niet 
mals. ‘Maandag werk zoeken’, sprak ze 
me meteen vermanend toe. ’Het is hier 
geen paradijs.’” Leo werd klusjesman 
bij respectievelijk Begemann en 
Raymakers. Trouw staat prominent in zijn 
woordenboek. Bij Raymakers bleef hij 28 
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Acht meerkeuzevragen testen jouw kennis over de hoogtepunten in het stadion waarin 
Helmond Sport vandaag voor het laatst op een vrijdagavond speelt. De acht antwoorden 
leveren elk een letter op. Samen vormen ze de naam die verbonden is aan successen in 
het verleden en hopelijk ook in het nieuwe stadion!

Tegen welke club maakte Harry Lubse in blessuretijd het 
doelpunt dat ervoor zorgde dat Helmond Sport naar de eredivisie 
promoveerde?

S. Veendam   T. AGOVV
U. FC Wageningen   V. FC Vlaardingen 

P. Wim Kuijpers   Q. Theo Knopper
R. Piet van Lier   S. Antoinette Knoet

Antwoord: S T R E P P E L  
Jurgen Streppel was niet alleen een (cult-)speler bij Helmond Sport, 
maar hij was ook jeugdtrainer, assistent- en hoofdtrainer. Stond in de 
spits en was ook laatste man. Kreeg rood in zijn afscheidswedstrijd. 
Woont op loopafstand van het stadion (bron: Het gebeurde op De 
Braak, p.96). Hij is nu technisch directeur van onze club.
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Met welke uitslag versloeg Helmond Sport ooit in een oefenwedstrijd 
het grote FC Barcelona onder leiding van Johan Cruijff?

Wie was de voorzitter van Helmond Sport toen de club in de 
eredivisie speelde?

Welke speler stond niet in het jubileumteam dat werd samengesteld 
bij het 50-jarig bestaan van Helmond Sport?

Wie maakte ooit in één seizoen de meeste doelpunten 
voor Helmond Sport? (namelijk 22)

Tegen welke club speelde Helmond Sport in 1985 de 
KNVB-bekerfinale?

Wie speelde de meeste wedstrijden voor Helmond Sport? 
(namelijk 381)

O. Lambert Kreekels   P. Rein van Duijnhoven
Q. Hans Vincent   R. Ad de Wert

P. Johan Voskamp    Q. René van Tilburg
R. Raoul Henar   S. Emrullah Güvenc

E. FC Utrecht   F. FC Twente
G. FC Groningen   H. Vitesse

I. Hans Meeuwsen   J. Ted van der Horst
K. Ilja van Leerdam   L. Tonnie Beekmans

Wat gebeurde er toen de tribune naar Otto Versfeld scandeerde dat 
“Otto in oranje” moest?

B. Otto werd gewisseld en hees zich in een oranje trainingspak
C. Otto werd inderdaad geselecteerd voor het grote Oranje
D. Idem en viel weer meteen af na de penalty van Cruijff en Olsen 
E. Otto liep de wedstrijd daarna in oranje keeperskleding het veld op 

Q. 1-0   R. 2-0
S. 2-1   T. 3-0






